Naar wie zouden wij moeten
gaan, Heer? U spreekt woorden

die eeuwig leven geven.

Joh 6: 68b NBV21

Ik zie een grote stad voor me, het is een
stad van God. God zelf die bouwt aan die
stad, maar er loopt ook een andere
bouwer rond, en dat ben jij. Je bent
samen met God bezig om de stad te
bouwen, om zijn koninkrijk te bouwen. Jij
mag meebouwen en ook meedenken over
de stad. Waar komen de huizen, en wordt
het een villa of een appartement? Er
worden verschillende soorten materialen
gebruikt, kunstige verbindingen, het is
echt vakwerk. En het is niet iets voor
later, het is nu al, God heeft je bekwaam
gemaakt en vindt het heerlijk om samen
met jou aan zijn koninkrijk te bouwen.

Lieve mensen,

Hoe zou je het vinden als zulke woorden
tegen je gesproken worden? Zou je er blij
van worden? Of achterdochtig: is dit wel van
God? Zou je je gezien voelen? Degene die
deze woorden ontving was in ieder geval
ontroerd; het bevestigde hem in zijn diepe
verlangen, waarin hij zich echter altijd tekort
voelde schieten. Hij voelde zich gesterkt en
bemoedigd. Juist over dat waar hij zo aan
twijfelde, ontving hij de woorden: God vindt
het heerlijk om samen met jou te bouwen.
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Woorden van leven

Het is een voorbeeld van wat er gebeurt
tijdens de cursus die medewerkers van De
Ontmoeting momenteel volgen. De cursus
wordt gegeven door Sander Wuister, die ook
het boek “Woorden van leven — profetie in de
praktijk” heeft geschreven. Wat is profetie
eigenlijk? Is dat niet voorbehouden aan
mensen als Jesaja en Ezra en zo? Is het
alleen iets van het Oude Testament? Of
komen we het in het Nieuwe Testament ook
tegen? En is het dan anders? En is het er
vandaag ook nog? Hoe dan? Hoe herken je
het, hoe gebruik je het, kun je je er in
oefenen? Al deze vragen komen in de cursus
aan bod.

We doen deze cursus met elkaar, omdat we
willen groeien in het doorgeven van wat God
tegen mensen wil zeggen. Natuurlijk, we
kunnen allemaal complimenten bedenken en
bemoedigingen uitspreken. Maar hoeveel
meer kracht heeft het als we, voordat we dat
doen, eerst aan God vragen: “Wat wilt U
eigenlijk tegen deze persoon zeggen? Hoe
wilt U deze persoon bemoedigen of aan-
sporen?” En dan luisteren, en dan pas
spreken, en dan ontdekken dat je woorden
voor iemand krijgt die precies passen bij wat
deze persoon bezig houdt, waar hij of zij mee
worstelt, waar hij of zij in het verleden bij
beschadigd is geraakt.

“Streef naar de gaven van de Geest, vooral
naar die van de profetie,” zegt Paulus. Dat is
wat we aan het doen zijn. Niet lukraak, in het
wilde weg, met alle kans op uitwassen en
scheefgroei, maar onder goede begeleiding
van een kundige en ervaren docent. En
onder voortdurend gebed om leiding van de
Heilige Geest. Niet voor de lol, maar omdat
we ernaar verlangen om te groeien in het
brengen van het evangelie. Dat is toch ook
het verlangen van de Heilige Geest: Maar
wanneer de Heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen om mijn
getuigen te zijn. (Handelingen 1:8a, NBV 21)

In de praktijk — een medewerker vertelt

“Zou het kunnen zijn dat de Heilige Geest me
hier naar binnen liet gaan?”, vraagt een
bezoekster van Koffie met... “lk was zo in de
knoop, maar wat je net zei, ontwart het weer
helemaal. Ik word helemaal blij. Hoe wist je
dat?” Nou, ik wist niks. Ik kende deze hele
vrouw niet, en wist helemaal niet wat er in
haar leven speelt. Maar deze woorden
kwamen in me op, en toen ik aan God vroeg
of ik ze aan haar mocht vertellen, kreeg ik
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https://www.ecmnederland.nl/doneer-aan-cloo

Deventer

verlangt

woorden van leven

Ik ben schor
Ik ben stemloos
Ik ben ademloos

Een prachtig werk uit de expositie waar
we 2025 mee begonnen. Het leverde
veel mooie gesprekken op.
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Jezus de

overwinnaaris... ;
Getuigenis Willemijn

... maar weten de mensen wel Wie woorden van leven
spreekt? In De Ontmoeting strekken we ons ernaar uit om
Gods stem steeds beter te verstaan, en zo zijn woorden van
eeuwig leven steeds beter door te kunnen geven.

echt de indruk dat dat de bedoeling
was. Dus ik deed het maar, en het
ging precies over de situatie waar ze
in zit. Wat mooi! Had ik eerder niet
gedurfd, maar door de cursus dacht ik
nu: ik doe het wél! O, ik ben helemaal
bemoedigd.

Nog meer woorden van leven

In februari is er weer een Alpha van
start gegaan. We kijken
verwachtingsvol uit naar wat God met
de deelnemers gaat doen. Want dat
Hij aan het werk is, merken we iedere
Alpha opnieuw. Hij raakt harten van
mensen aan, overtuigt en overwint.
Ook de gesprekken die we op Alpha
mogen voeren vormen woorden van
leven. Niet alleen voor de deelnemers.
Ook de teamleden worden opgebouwd
en gesterkt in hun geloof. En worden
soms stevig aan het denken gezet:
Welk antwoord wil ik nu geven op
deze vraag?

Wat denk je van deze: We hebben net
met elkaar een aantal liederen
gezongen uit Opwekking. Vraag van
één van de deelnemers: “Wat wek je
dan eigenlijk op?” Heb jij een ant-
woord paraat?

Getuigenis

We willen graag het getuigenis met
jullie delen van Willemijn, één van de
deelneemsters van een vorige Alpha-
cursus. Zij komt uit de wereld van New
Age en spiritualiteit, maar heeft de
levende God leren kennen. “Uit elk
getuigenis dat ik hoorde bleek dat
Jezus de overwinnaar is en Hij is
sterker dan al het kwaad.” Tijdens de
cursus van afgelopen najaar was ze
één van de gespreksleidsters, en
mocht ze getuigen hoe God ons leven
verandert en het aanbidden waard is.

Oefening bij Woorden van leven

Haar woorden brachten leven bij
anderen. Je kunt haar getuigenis
vinden op www.ecmnl.nl/willemijn. Van
harte aanbevolen om te bekijken en
onder de indruk te raken van Gods
kracht en liefde.

Nog meer woorden van leven
Albert-Jan heeft inmiddels de Spre-
kersroute afgerond. Een opleiding
waarin hij veel kennis en vaardig-
heden opdeed, en groeide in verbon-
denheid met God. En hij is dankbaar
dat hij de woorden van God ook mag
uitdelen in de kerken waar hij in de
erediensten mag voorgaan.

In april zetten we onze caravan weer
neer op de Betteld. We zullen dit
seizoen weer veel rust ontvangen en
opgebouwd worden, en weer mee-
draaien in het ministry-team. Ook daar
mogen we luisteren naar God en zijn
woorden doorgeven aan anderen.

Wilt u in dit alles voor ons bidden? We
hebben de blijvende kracht van de
Heilige Geest nodig om zijn getuigen
te zijn!
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